
 

Vandaag! 

__Na het ontbijt gingen we met een soort spel kijken wat 

wij van God vinden of niet. Daarna gingen we lekker 

middag-eten bij de Augustinerkerk en deden we 

mee met een super leuke workshop cartoon tekenen. 

Vanavond aten we lekker pizza en we hebben straks een 

kampvuur_ 

 

Eet-meter;

Want…de pizza was lekker belegd…………………. 

 

@ClubNL-  
bericht van een (ex) vreemdeling 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------XOXO Willemijn, Safiye en Marijtje------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En wat we verder niet moeten vergeten……. 

……We moeten nog ketchup in de supermarkt 

kopen!…………………………………. 


